
 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Lieve vrienden,  
Verwachting… een oud kerst thema, maar met de kerstdagen achter ons 
willen we samen met u verwachtingsvol vooruit kijken naar het nieuwe 
jaar. Het afgelopen jaar was zo anders dan we verwacht hadden. Wie 
had kunnen denken dat in 2020 de hele wereld op z’n kop zou staan, 
vanwege een onzichtbare sluipmoordenaar? Iedereen heeft zijn leven 
moeten aanpassen. Ook hier in Oeganda zijn we door vele vormen van 
lockdown, online leren, mondkapjes, ontsmetten en online kerken 
gegaan. We zijn dankbaar dat we als gezin lichamelijk en financieel 
gezond zijn gebleven. Heel veel Oegandezen zijn financieel hard geraakt. 
De toename van de armoede is letterlijk op de straten te zien. Daarnaast 
zijn de Oegandese kinderen bijna een jaar niet naar school geweest, wat 
ook in de toekomst zeer waarschijnlijk schade zal achterlaten.  
 
Verwachting... een bewuste keuze in onzekere tijden. Nu ik vandaag 
deze Nieuwjaarsgroet schrijf, zijn er zoveel onzekerheden in de nabije 
toekomst. Zal er weer gevaarlijke onrust in Kampala ontstaan nu de 
verkiezingen zo dichtbij komen? Moet ik proviand inslaan, omdat het 
land op slot kan gaan vanwege onrust rondom de verkiezingen? Zal Chris 
nog een nieuwe zittingsperiode krijgen (of zoals wij zeggen een 
‘bediendingscontract’), of zal hij binnen een maand werkloos zijn? Gaan 
we weer online leren na de vakantie of toch op school? Elke dag moeten 
we een bewuste keuze maken door te leven bij de dag. Vandaag is een 
kostbaar geschenk. Deze dag is zorgvuldig door God voor ons 
voorbereid. We proberen ons eraan te herinneren dat we ons in deze 
dag en in Gods aanwezigheid mogen verheugen. 
 
Verwachting… met blijheid uitkijken naar de nieuwe plannen om 
bijvoorbeeld in de toekomst weer een nieuwe pomp te realiseren in een 
ander dorp. Door middel van uw steun in de vorm van financiën, gebed 
en meeleven hebben we in het afgelopen jaar veel kunnen doen in 
Pokot, een zeer onderontwikkeld gebied in Oeganda. We hebben twee 
waterpompen op zonne-energie kunnen plaatsen in Lopedot en in 
Loboloin. In de afgelopen week is de waterpomp in Loboloin officieel 
geopend. Het was een bijzonder feest! Door jullie steun kan de 
bevolking met blijheid vooruit kijken en nieuwe plannen maken voor 
hun gezinnen. Doordat de waterpomp dagelijks meer dan genoeg water 
geeft, kunnen kinderen weer naar school, kunnen vrouwen nieuwe 
‘businesses’ starten, kan het vee gezonder leven, kunnen er medische 
faciliteiten geopend worden en kan men dus verwachtingsvol werken 
aan ontwikkeling. 
 
Verwachting… laten we de teleurstellingen en de onzekerheden van 
afgelopen jaar niet het nieuwe jaar bepalen. Het nieuwe jaar is het 
moment voor een nieuwe start! Onze God is een God van onbegrensde 
creativiteit, daarom verwachten we dat Hij verrassende dingen zal doen 
in het nieuwe jaar dat voor ons ligt! (Jesaja 43: 18-19) 
 
We wensen u allen verwachtingsvol een gezegend en voorspoedig 
nieuw jaar toe! 
 
Hartelijke groeten van Chris & Trudy, Salat, Kalia en Ruby 
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Kaartje sturen? 
 
Kipterit (zonder Family) 
P.O. Box 28388 
Kampala, Uganda 
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